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Kruimels 
We gaan, zei ik 
We moeten weg, we moeten gaan  
 
We zijn er, koud, nat, krap en naar 
Hij moest weg, jij bleef bij mij  
 
We gaan, zei ik  
We gaan eten, we moeten wel gaan  
 
De laatste kruimel had je op 
Die laatste kruimel likte je weg  
Deze laatste kruimel was net genoeg  
 
We gaan, zei ik 
We gaan slapen, we moeten wel  
 
Verraad om ons heen 
Commotie in de nacht  
Geschreeuw in de stilte  
 
Ik was weg de volgende dag, 
Weg bij jou, weg bij jullie 
Geen uitleg, de kleine kinderen alleen 
 
Ik was weg, weg gegaan 
Ik kwam niet terug, nooit terug  
 
Ik moest gaan, in een cel 
74 vrouwen in een cel 
Jij bleef achter  
 
Wij zijn hier nu,  
Met de verhalen.  
Deze laatste kruimels zijn net genoeg 


