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Onvoorstelbaar ongelooflijk.

De macht die wij bezitten

niet bewust van de krachten.
Programmering, propaganda, projecties
Het feit dat we van sommigen goden maken
en van anderen duivels.

Van sommigen koningen

van anderen slaven.

Sommigen zingend in het licht

anderen tastend in het duister.

Als we allemaal opstaan tegen het kwaad

in plaats van een paar in gefluister.

Het kwaad gemanifesteerd:

Stel je voor

de hoeveelheid angst kon geteld worden op de appelplaats
werkcommando’s gevuld met lege magen
de stank in de barakken

matrassen te hard

de kou elke nacht.

De tegengeluiden aanwezig, maar te zacht.

Als muren konden spreken.

Als de bedden konden praten.

Als de krijtjes van de Joodse Betje Blog het verhaal konden uittekenen.
Als het bewakersuniform van mijn opa kon delen wat het gezien heeft.
Zijn ogen spraken in zijn stilte

serieuze man weinig lachen

hield voor zichzelf het leed en de pijn

had het nooit over de wolken voor de zonneschijn.

De zonen horen niks van hun vaderen.

Troebel onzichtbare gronden bij de stille wateren.

Diep als de onderzeeérs

die mijn overgrootvader in de gaten moest houden.
Bewaker aan de Curacaose kust

bewust van het barbaars gevaar en de onrust.
Vechtend voor het eigen eiland

verbonden met Nederland.



Voor mijn opa aan vaders kant

overgrootvader aan moeders kant

en alle betrokkenen bij de oorlog:

bedankt voor jullie strijd, jullie verzet, jullie opstand
op welke manier dan ook.

Wat ik tegen opa had willen zeggen:

Wees niet bang om de ervaringen te delen

U mag het met mij delen als u wilt.

Opdat we de aanvaringen van verleden aanvaarden
en met z'n allen nooit zullen vergeten.

Om te genezen

maar beter nog, om nu te voorkomen.

Onvoorstelbaar ongelooflijk.

De macht die wij bezitten

niet bewust van de krachten.
Programmering, propaganda, projecties
Het feit dat we met wij-zij denken

van sommigen goden maken

en van anderen duivels.

Van sommigen koningen

van anderen slaven.

Ik hoop dat eenieder opstaat

tegen daden van haat

onmenselijkheid

nijd

en kwaad.

Dat de verhalen in ons zullen blijven wonen
om nooit te vergeten, te genezen, maar beter nog:
om nu te voorkomen.



