Tekst: Huub van der Lubbe
Vroege herfstlied

Eris iets met de herfst dit jaar

Ze lijkt te vroeg te komen

De zomerzon schijnt nog volop

En groen zijn alle bomen

Maar toch, hoe zacht het weer ook lijkt
Ondanks dat hemels blauw

Is 't net of het al najaar is

Heerst er een vreemde kou

De herfst valt, lijkt het, vroeg dit jaar
Daar is niet op gerekend

Maar op 't terras vermaakt men zich
Ook zonder jas uitstekend

Men drinkt er, praat er, hard gelach
Geen die er acht op slaat

Wat ons boven het hoofd hangt

Er te gebeuren staat

Het zijn die plotse buien niet

Waar je voor moet schuilen

Maar om wat je hoort en leest en ziet
Dat het weer is

Dat het weer is

Weer is om te huilen

De zomer lijkt haast herfst dit jaar Het regent nu al dagen
Het valt de lage takken zwaar
Hun natte blad te dragen



De storm hoeft maar te komen
En weg waait alle groen

Te saam met al die dromen
Dat we het anders gingen doen

Nee het zijn die buien niet

Waar voor we moeten schuilen

Maar om wat je leest en hoort en ziet
Dat het weer is

Dat het weer is

Weer is om te huilen

Na die keer
Zou het nooit meer
Maar dat nu toch weer

Dat het weer is
Dat het weer is
Weer is om te huilen
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